
 

 

 

 

 

 

 

  

Albertine “Tini” Hubrecht 

° Kortrijk 22-6-1925   † Hasselt 1-4-2020 

 

Waar je ook bent, 

Ik zou het niet weten 

Niet in afstand of tijd te meten. 

Maar ik heb je bij me, diep in mij, 

Daarom ben je zo dichtbij. 

                                                                      .Toon Hermans 

Moeke van : 

Francis en Jacqueline Dedeurwaerder-Mas 

Bart en Annemie Dedeurwaerder-Custers  

           en Lieke 

Peterke Dedeurwaerder † 

Ken en Nele Sandeman-Dedeurwaerder  

   Vince en Anna-Finn 

Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

 



1925 - 2020 

Dank aan allen die mij  

in mijn leven genegenheid en  

verzorging schonken. 

De grote voyage   (Willem Vermandere) 

Hebt je ’t geluk van lange te leven 

en heb je je tijd hier wel besteed, 

heb je hard gewrocht en gewroet al je dagen, 

maak dan maar stille je pakje gereed. 

. 

Ook als je ’t nie vraagt gaat hij wel komen 

misschien maar ’t jarent, misschien vannacht. 

Zij je rijk of arme, groot of kleene, 

wat vroeger of later zijn we d'r al verwacht 

. 

En je moet dan allene, zo moedermens allene, 

en niemand om met je mee te gaan: 

noch vader noch moeder, noch kind, noch vrouwe, 

’t is dan da j’ op joen eigen bene moe staan 

. 

O Groten Here van hemel en aarde, 

‘k ben zo benauwd, geef mij je hand 

en breng mij weg, maar heel voorzichtig 

naar ’t verre wonderbare land. 


