
 

 

 

 

Sterven doe je niet ineens 

  maar af en toe een klein beetje. 

  En alle beetjes die je stierf, 

  't is vreemd maar die ben je vergeten. 

  Het is je dikwijls zelfs ontgaan 

  Je zegt: ' Ik ben wat moe' 

  Maar op een keer, 

  Dan ben je aan het laatste beetje toe. 

 

                                           Toon Hermans  

  

  

  

 

Dankbare herinnering aan 

 

 

De heer 

Alfred Muller 

 

 

 

Geboren te Gingelom op 7 juli 1946 

 en na een kortstondige ziekte overleden  

in het Sint-Trudoziekenhuis te Sint-Truiden 

op donderdag 24 oktober 2019. 

 



 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van 

Alfred gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,  

dankt de familie je van harte. 

Alfred 
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