Ma,

Ga maar... je leven hierop aarde is voltooid.
Je hebt zeker niet voor niets geleefd

en daarom zal je nu het licht van de vrede
zelf mogen aanschouwen.

God heeft een nieuwe thuishaven voor je ,

daar waar wij mekaar ooit zullen terug zien.

In onze harten leeft verder Ik zal je hier missen !

. je kleinkind, Wesley
Mevrouw Hilda Mondelaers

echtgenote van wijlen de heer Lieve Oma,

Leopold Geudens ( 1'2 01 1) We zullen je missen, maar helemaal weg ben je niet.

Je zal altijd in ons hart en onze gedachten zijn.
Geboren te Vorst (Kempen) op 26 maart 1941

en zachtjes ingeslapen in het Jessa ziekenhuis
(campus Virga Jesse) te Hasselt op zondag 21 juli 2019,
gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken. Veel liefs , Lusia xxx

je hebt je eeuwige rust
en je nieuwe thuis gevonden bij God



Welzalig zij die het recht onderhouden,

die te allen tijde gerechtigheid doen.
Psalm 106 -3.

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van
Hilda gelukkig maakte, voor je steun en medeleven,
nu bij haar heengaan, dankt de familie je van harte.
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