
 

 

 

 

Aan het donkere mos  

op mijn verweerde muren  

weet ik de herfst voorbij 

en hoe de sneeuw  

me dekken zal  

dan gaat geen nieuwe morgen  

mij wekken  

dan zal mijn late voetstap  

niet meer weergalmen  

in de verlaten straten  

van mijn stad  

                                                     Louis Paul Boon  

  

 

Dankbare herinnering aan 

 

 

Alice De Caluwé 

echtgenote van  

Louis Bouduin 

.. 

 

 

Geboren te Hasselt op 20 maart 1933  

en zachtjes ingeslapen  

in het Jessa Ziekenhuis (campus Salvator) te Hasselt  

op dinsdag 19 februari 2019.  



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Alice 

gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij haar heengaan, dankt de familie je van harte. 

Alice 

1933 - 2019  


