Liefdevol aandenken aan

Héléne Dewalheyns

weduwe van
Daniel Roukaerts (12002)

Geboren te Tienen op 4 juli 1932
en zachtjes van ons heengegaan
in het Jesse ziekenhuis (Campus Virga Jessa)
te Hasselt op woensdag 6 juni 2018,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Je laatste foto.... met een fiere glimlach
blij dat je je eerste achterkleinkind Warre
nog op deze wereld mocht verwelkomen.

Je laatste woorden...’BEDANKT’, vatten alles samen.
Je was dankbaar voor wat het leven je gegeven heeft.

Je was fier op ons, je kinderen en kleinkinderen
en je kon met hen genieten van elk klein gebaar.

Tot op het einde was er je immense betrokkenheid,
je bewondering voor iedereen die jou omringden
in de zorg voor jou.

Dank je wel mama, oma
voor alles wat je voor ons hebt mogen betekenen
en we nemen je laatste boodschap zeker ter harte:
‘Zorg goed voor elkaar!’

Ann



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Héléné
gelukkig maakte, voor je steun en medeleven,
nu bij haar heengaan, dankt de familie je van harte.
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