
 

Lieve Peter, 

Jou koekoeksklok aan de muur, 

slaat niet meer, uur na uur.   

De leegte die je achterlaat is zo kil, 

de tijd staat hier letterlijk stil. 

Je stem, je lach ….  is niet meer 

afscheid nemen doet zo zeer. 

Door jou kinderen en kleinkinderen omring te zijn, 

was voor jou een festijn. 

Hoe mooier de herinneringen, hoe pijnlijker ons verdriet 

wij danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet. 

Lieve Peter, vergeten doen we je nooit, 

weerzien doen we mekaar ooit 

                                 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

 

Frans Jacobs 

echtgenoot van Fina Jans 

 

 

Geboren te Vliermaalroot op 16 januari 1929 

 en zachtjes ingeslapen in het Jessa Ziekenhuis  

(campus Virga Jesse) te Hasselt op zondag 8 april 2018,  

gesterkt door het Sacrament der Zieken.  
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Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Frans gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij zijn heengaan, dankt de familie je van harte. 

Frans 

1929 - 2018 


