
 

 

 

 

 

Je zou kunnen huilen omdat ik er niet meer ben, 

of je zou blij kunnen zijn omdat ik geleefd heb. 

Je kunt morgen de rug toekeren  

en voor gisteren gaan leven, 

of je kunt mijn herinneringen bewaren  

en ze verder laten leven. 

Je kunt huilen en je afsluiten, leeg zijn 

of je zou kunnen doen wat ik zou willen,  

open je ogen, veeg je tranen af,  

geniet van het leven, heb lief en ga door… 

 

Dankbare herinnering aan 

 

De heer 

Maurice Deferme 

echtgenoot van 

Josée Smeets († 2010) 

 

 

Geboren te Hasselt op 22 oktober 1928 

 en zachtjes van ons heengegaan te Hasselt 

in het Jessa Ziekenhuis (Campus Salvator)  

op zondag 3 november 2019. 
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    Fijn dat je er was tijdens zijn leven. 

  Fijn dat je er nu bent bij zijn afscheid.  

 


