
 

Jouw goedheid 

straalde van je af tot in jouw stervensuur. 

Die was niet geveinsd. 

Die goedheid was oprecht 

gemeend voor jouw gezin en ver daarbuiten. 

Wie ze wist te appreciëren, 

ontmoette in jou een parel van een vrouw. 

We hebben je bemind, 

jij gaf het honderdvoudig terug. 

Dank je moeke, 

jouw vanzelfsprekende liefde 

is nu een dankbare herinnering. 

Onnavolgbaar mooi 

ben je van ons heengegaan. 

Je bent slechts enkele stappen voor … 

 

Opa, Sonja, Ruud en Rudi.  

 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

 

Jeannine Kenzeler 

echtgenote van Francis Wissels 

. 

. 

Geboren te Mortsel op 14 juni 1941 

 en zachtjes thuis ingeslapen te Nieuwerkerken 

in het bijzijn van haar gezin op zaterdag 24 augustus 2019,  

gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken.  



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van 

Jeannine gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij haar heengaan,  

dankt de familie je van harte. 
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