Dankbare herinnering aan Een mens moet zachtjes sterven.
Een beetje als de bomen
die al hun bladeren verliezen.
Niet ineens, maar één voor één.
. Ongemerkt valt ieder blad
Frans Vannltsem het ene na het ander.
Tot eens het laatste blad is gevallen
. en plots de naakte boom daar staat.
Paula Jeuris (f2013) Sprekender dan ooit tevoren.
De lijnen van de boom,
de trekken van haar wezen zacht en goed
komen dan zo sterk naar voren...

echtgenote van wijlen

Geboren te Stevoort op 10 mei 1933 Hij is de laatste zomer ingegaan.
en zachtjes thuis ingeslapen te Zonhoven De volgende die nu komen
op zondag 18 augustus 2019 zullen eeuwig zijn.

gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken.



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van
Frans gelukkig maakte,
voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,
dankt de familie je van harte.

Frans
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