Als ik dood ga, huil maar niet

ik ben niet echt dood moet je weten

In onze harten leeft verder het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

Leo J e Cq ue l er En als ik dood ga, treur maar niet

ik ben niet echt weg moet je weten
ech tg enoot van het is het verlangen dat ik achterliet

G hi.f /alon e H ermans dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten

Geboren te Beringen op 19 januari 1936 " hetis maar een lichaam dat ik achterliet

en zachtjes van ons heengegaan “ . dood'ben ik pas als jij mij bent vergeten

in het Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse) te Hasselt < fs ! g_l‘ii’_:Wd ben ik pas als jij mij bent vergeten
op zaterdag 30 maart 2019. ., —— Bram Vermeulen



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Leo
gelukkig maakte, voor je steun en medeleven,
nu bij zijn heengaan, danken Ghislaine
en de familie je van harte.
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