
 

 

Afscheid nemen doe je nooit als je van iemand houdt.  

Dus nemen wij hier niet echt afscheid van jou.  

Al jaren worstelde je onbewust met je ziekte  

die je niet wou erkennen.  

Ze maakte je opstandig en soms machteloos.  

Maar je liefde voor ons kon dit niet raken;  

Liefde leeft vanbinnen en zij die van je houden  

voelen hun door jou bemind.  

De herinneringen aan jou maken ons echt gelukkig.  

Je fratsen maken ons nog steeds aan ’t lachen.  

Maar ook jouw inzicht in de dingen nemen wij ter harte.  

Moeke,  

je glimlach leeft voor eeuwig in ons hart.  

Dank je wel voor wie je was,  

en wie je voor ons steeds zult zijn.  

  

 

Dankbare herinnering aan 

 

 

.José Knuts 

echtgenote van wijlen  

Clement Philtjens († 2012). 

 

 

 

Geboren te Hasselt op 12 september 1929 en zachtjes  

ingeslapen in het Woon– en Zorgcentrum Gaerveld  

te Hasselt, omringd door haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleindochtertje op donderdag 14 februari 2019,  

gesterkt door het heilig Sacrament van de Zieken. 
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Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van José 

gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij haar heengaan,  danken Odette, Herman  

en de familie je van harte. 

José 

1929 - 2019  


