
Heengaan is zoals doodgaan, Een deel van ons sterft mee.  

Want we laten een beetje van onszelf achter,  

op elk moment en op elke plaats.  

 Het is altijd de lijdensweg van een wens,  

het laatste vers in een gedicht.  

Heengaan is zoals doodgaan, Een deel van ons sterft mee.  

 En we vertrekken, alsof het een spel is, net tot het allerlaatste  

afscheid. Het is haar ziel die men zaait, waarvan we nu elke dag 

afscheid nemen, heengaan is zoals doodgaan…  

. 

Partir, c’est mourir un peu, C’est mourir à ce qu’on aime:  

On laisse un peu de soi-même En toute heure et dans tout lieu.  

C’est toujours le deuil d’un vœu, Le dernier vers d’un poème;  

Partir, c’est mourir un peu, C’est mourir à ce qu’on aime.   

Et l’on part, et c’est un jeu, Et jusqu’à l’adieu suprême  

C’est son âme que l’on sème, Que l’on sème à chaque adieu:  

Partir, c’est mourir un peu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefdevolle herinnering aan  

Félice Valvekens 

echtgenote van Gino Struys 

mama van Tim, Leen en Melanie Mesotten 

 

..Geboren te Hasselt op 13 juni 1969 

en er onverwachts overleden op vrijdag 28 september 2018.  



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Félice gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven,  

nu bij haar veel te vroege heengaan,  

Félice 

1969 - 2018 


