
 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

                                                      Toon Hermans 

 

            

 

Dankbare herinnering aan 

 

Jos Demey 

echtgenoot van  

Raymonde “Mos” Salens 

 

 

Geboren te Peer op 7 maart 1936  

en zachtjes van ons heengegaan in het  

Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse) te Hasselt 

op dinsdag 6 februari 2018.  

 

 



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Jos 

gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij zijn heengaan, dankt de familie je van harte. 


